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Bonds en haar pen

Beste KSA'er
Beste ouder / voogd
Beste sympathisant

Ik schrijf jullie deze laatste ‘bonds en zijn pen’, na een heel geslaagd werkjaar! We blikken terug op een jaar boordevol
leuke activiteiten en nieuwe vrienden: dag van de jeugdbeweging, de Christus Koning-viering / bezinning, de
geutelingentocht, vriendjesdag, het spaghettifestijn, paaskamp, Basj en natuurlijk alle andere activiteiten op
zaterdagnamiddag. We zijn blij dat we jullie steeds in grote aantallen en met lachende gezichtjes mochten ontvangen!

We genoten samen van het mooie weer tijdens de activiteiten aan zee en in het bos, maar nu blijft het even stil in ons
KSA-lokaal. De laatste weken school gaan van start en de leiding duikt binnenkort weer de boeken in voor de
aankomende examens. Maar niet getreurd, we zitten heus niet stil! We zijn achter de schermen volop in de weer om
alweer een onvergetelijk zomerkamp te organiseren. Velen van jullie hebben onze online kampvoorstelling al gezien
maar voor zij die het nog niet gezien hebben, wordt alle informatie verder in ons Sloeberke nog eens herhaald.
Daarnaast vind je ook alle info op onze site terug en volgt er natuurlijk nog een mail.

Ongetwijfeld zullen er onder jullie nog een aantal met vragen zitten rond het zomerkamp. Mocht het vervolg van dit
boekje of alle info die terug te vinden is op onze site daarop geen antwoord bieden, kan je altijd een mailtje sturen
naar kamp@ksabrakel.be. Heb je toch een dringende vraag?
Contacteer dan gerust onze kampleiders : Nona (0468 30 21 40) of Nando (0477 19 18 66). Houd er rekening mee dat
de leiding nog werkt en/of studeert en daardoor het best bereikbaar is naar de avond toe. Nemen we niet meteen op?
Laat dan gerust een berichtje achter.

Voor deze laatste ‘bonds en haar pen’ wil ik graag afsluiten met een welgemeende dank u aan de volledige
leidingsploeg. Een mooie bende van 15 jonge mensen die dit jaar opnieuw het uiterste van zichzelf hebben gegeven
voor zowel onze dagelijkse werking als alle evenementen die we dit jaar weer mochten organiseren. Bedankt om
telkens opnieuw jullie enthousiaste zelf te zijn en jullie beste beentje voor te zetten.

Tot onder de zon in het mooie Poperinge!

Lieve KSA-groetjes,
Aukje




Roodkapjes en leeuwtjes

2 MAART

Lap! De leiding is voor vandaag een portie zon vergeten bestellen ! o oww, heel de namiddag regen. Geen probleem,
we maakten er een topdagje van in de rijdt, we speelden met de grote kleurrijke parachute, en maakten een
parachute-tent door allemaal samen lucht te vangen. Daarna speelden we met de kleurrijke toverdoekjes, superlicht
en superleuk om mee te spelen.

16 MAART

Vandaag was echte knutseldag, we maakten de mooiste pasta-kettingen en armbandjes. We maakten ook diertjes uit
wc rolletjes, met prachtige kleuren verf. En ook superbelangrijk ! De dorst-bordjes op de spaghetti-eting werden
gemaakt door onze kleinste kindjes. Glitters, stiften, verf, iedereen liet zich vrolijk gaan, want wit is ook maar saai ;)

PaaskAMP

Op vrijdag kwam iedereen vol enthousiasme aan in Oudenaarde. In de voormiddag amuseerden we ons te pletter in
het zwembad. We gleden zo snel mogelijk van de glijbanen naar beneden. Samen genoten we hierna van een heerlijke
lunch. In de namiddag stapten we richting ons lokaal. We verbleven in een bivakhuis! Om deze fantastische dag af te
sluiten, genoten we van een heerlijke spaghetti van de kookploeg!

‘s Morgens ging de leiding ons wakker maken, maar door al het enthousiasme was iedereen al ruim op voorhand
klaarwakker. Wat stond er vandaag op de planning? Wat zouden we eten? Na een stevig ontbijt, gingen we naar een
parkje, een beetje verderop. De paashaas werd ontvoerd, en wij moesten de ontvoerder raden. Dit konden we door
tips te verzamelen, door zoveel mogelijk eitjes te verzamelen in het park. Uiteindelijk bleek Hanne van K3 de
ontvoerder te zijn :-0. In de namiddag speelden we een spel om het gouden hoefijzer van de dwergen terug te vinden.
Na een goede samenwerking konden we de kabouter blij maken met zijn hoefijzer! ‘s Avonds aten we worst met
appelmoes en patatjes, mmm. Als mooie afsluiter van de korte, maar fantastische paaskamp, vierden we een feestje
rond het kampvuur. ledereen verkleedde zich ik verschillende personages, sommigen in Batman, anderen in een
clowntje.

Opstaan! Straks komen mama en papa ons alweer halen... Oooh! Als we paaseitjes van de paashaas wilden, moesten
we eerst een machine maken om de paaseitjes te maken. Het was een moeilijke bevalling, maar na even brainstormen,
kwamen we er samen uit. We kregen genoeg paaseitjes om alle roodkapjes en leeuwtjes blij te maken! Joepie! Als
afsluiter genoten we samen van goeie hot-dogs, mmm.
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Pagadders

ACTIVITEIT 2 MAART

Vandaag reisden de pagadders terug in de tijd naar de hoogdagen van het
Romeinse keizerrijk. De keizerskroon was net vrijgekomen, dus namen de
pagadders het tegen elkaar op om de keizer te kunnen worden. Nadat ze zich
hadden gekleed als echte Romeinen daagden de pagadders elkaar uit met
duels. Wanneer ze een duel wonnen, klommen ze een stapje op in de
hiérarchie dichter bij de keizerstroon. Uiteindelijk belandde Florian na veel
strijden op de top, en werd gekroond tot keizer.

ACTIVITEIT 16 MAART

Vandaag speelden we het grote ganzenbordspel. Dat ging als volgt: elk groepje mocht eerst een eigen pion zoeken
voor op het spelbord. Een nootje, een takje, een blaadje. De groepen stonden klaar aan de start en de eerste groep
mocht met de dobbelsteen gooien. Vervolgens moesten ze een — S
opdracht uitvoeren die overeenkwam met het nummertje op het
spelbord. De groep die als eerste het midden van het bord bereikt
is gewonnen.




PAASKAMP
Eindelijk is het zover: het eerste kamp van het jaar, het Paaskamp!

We zijn het weekend goed begonnen met een grote plons in het
zwembad. Na het zwemmen hebben we uitgebreid gegeten en
gespeeld, waarna we eindelijk vertrokken naar het kampterrein in...
Avelgem!

Nadat we onze koffers hadden uitgepakt en het terrein grondig
hadden verkend, konden we eindelijk genieten van een heerlijke
spaghetti.

Zaterdag waren we al vroeg uit de veren. Na een stevig ontbijt
begonnen we aan Zeeslag! Door verschillende opdrachten konden de
pagadders kansen verdienen om elkaars boot te laten zinken.
Uiteindelijk won het team van Florian!
's Middags gingen we op wandeltocht door Avelgem, maar niet zomaar
een wandeling, het was eentje waar ze zelf de weg moesten zoeken.
Onze tocht eindigde in een leuk park met een zandbak, grote glijbaan
en een band die een paar liedjes voor ons speelde.

Zondag was helaas alweer de laatste dag van het leuke kamp...
Gelukkig was de Paashaas langs geweest en kregen we nog veel
chocola mee naar huis.

ACTIVITEIT 27 APRIL

HUH? Wie duikt er daar op in het bos..??? De pagadders waren gezellig op wandel door de
Rijdt wanneer ze plots werden gestopt door een tovenaar. Na een gezellige babbel over het
weer vertelde de tovenaar, die Toeti bleek te heten, dat hij zijn magische toverhandschoen
kwijt was. Hij legde uit dat een gevaarlijk trol die had gestolen en ergens in het bos verstopt
had. De enige aanwijzing die tovenaar Toeti had waren losse puzzelstukken die een
schatkaart zouden moeten vormen. De pagadders stelden meteen voor tovenaar Toeti te
helpen en voerden verschillende moeilijke opdrachten uit waardoor ze uiteindelijk de
schatkaart konden ontcijferen. We begonnen met graven en al snel stootten we op een hard
voorwerp. Een kist ?? Na verdere opgravingen bleek het een schatkist te zijn. Waarin niet
alleen de magische handschoen zat waardoor de tovenaar zijn krachten terug kreeg. Maar
ook snoepjes als bedanking dat we tovenaar Toeti geholpen hadden. We smikkelden samen
de snoepjes op mmmmbh. Oh neen het is alweer tijd om naar huis te gaan!!




Jongknapen

PAASKAMP

Het paaskamp is begonnen met een frisse duik in de sportoase van Oudenaarde.
We hebben daar dan nog ons middagmaal op gegeten en nog een beetje op de
speeltuin gespeeld. Daarna was het tijd om te vertrekken richting het station
waar we de trein naar Anzegem namen. Na een eindje stappen waren we
aangekomen op de kampplaats. We konden ons installeren in onze bedden en
het terrein al eens verkennen, er werden al direct kampen gebouwd. KOMEN
ETEN! ledereen weet dat het de eerste avond spaghetti is, mmmm lekker! Na
het eten hebben we nog een quiz gedaan, namelijk 1 jaar gratis. Voor een goede
nachtrust heeft Aukje ons nog een griezelverhaal verteld.

De 2de dag hebben we in de voormiddag Fortnite en tussen 4 vuren gespeeld.
En na de middag was het tijd voor RUILTOCHT hetgeen waar alle jongensknapen
(er waren geen meisjes op het paaskamp) op zaten te wachten. We hebben gans
de namiddag geruiltocht met als gevolg een hele GROTE buit. Dan was het weeral
tijd om te eten. WAP Worst, Appelmoes en Patatten. De laatste avond is al
aangebroken, dat betekent kampvuur en fuif!

De laatste dag is het tijd om ons boeltje te pakken en weg te wezen. juist nog
een paasspel en paaseitjes rapen nog snel een paar hotdogs binnen spelen en
mama en papa stonden al klaar om ons op te halen.
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Knapen enjonghernieuwers

ACTIVITEIT 2 MAART

Aangezien ons spaghettifestijn dichterbij kwam, hebben we onze oudste leden op pad gestuurd om kaarten te
verkopen. Ze gingen van deur naar deur en probeerden zo de meeste kaarten te verkopen. Doordat ze er zelf een
wedstrijd van maakten werd het een spannende strijdlustige namiddag. Uiteindelijk hebben ze er samen voor
gezorgd dat we een pak meer eters op ons spaghettifestijn konden verwelkomen. Onze topverkopers waren in form!

ACTIVITEIT 16 MAART

Op 16 maart was het weer tijd voor een namiddag ravotten op de KSA. We speelden een scrabble spel waarbij de
taal- en rekenkennis van de leden eens op de proef gesteld werd. Ze leerden Pi vanbuiten, bouwden een suikertoren,
ondergingen een taaltest, hebben jungle speed gespeeld,... Door spelletjes te winnen konden ze seconden winnen.
Al de gewonnen seconden samen werd de tijd die ze kregen om in het lokaal verstopte scrabble-letters te zoeken.
Als hun tijd om was, moesten ze met hun letters een zo lang mogelijk bestaand woord maken. Het team dat het
langste woord had, was gewonnen. Na een middag strijden waren de winnaars bekend, proficiat aan de vrouwelijke
knapen, jullie zijn officieel de reken-taal-koninginnen!

PAASKAMP

Paasvakantie betekent vertrekken op paaskamp!!! Op de eerste dag zijn we er direct ingevlogen en hebben we een
duik gewaagd in het zwembad van Oudenaarde. Na een paar uur plezier zagen onze handen eruit als bomma’s en
bompa’s dus besloten we om uit het water te gaan. Voor we naar onze kampplaats gingen hebben we eerst nog een
stadsspel gespeeld in Oudenaarde. Op de markt was er toevallig kermis! Na een middagje plezier in de stad hebben
we onze tocht naar de kampplaats gestart. Na een paar kilometer kwamen we aan en mochten we onze voetjes onder
tafel schuiven. SPAGHETTI!!! Als avondspel hebben we nog een pisquiz gespeeld. Het was tijd om te gaan slapen want
morgen was er weer een drukke dag gepland.

Zoals gewoonlijk op kamp moesten we weer vroeg uit de veren, want de planning was duidelijk: om 8 uur ontbijten
om zo snel mogelijk aan het hoogtepunt van de dag te beginnen... THE HUNGER GAMES! Tijdens dit spel moesten de
knapen en jonghernieuwers hun beste survivalskills gebruiken om de helse strijd zo lang mogelijk te overleven. Hierbij
konden ze elkaar uitdagen bij een grootladderspel, gevolgd door een indrukwekkende finale in het bos die niet zonder
"slachtoffers" was. Na een heftige voormiddag, en onze buik weer goed volgegeten te hebben, konden we overgaan
naar het volgende op de planning: de HIGHLAND GAMES. Opnieuw werden de leden op de proef gesteld in moed,
doorzettingsvermogen, kracht en intelligentie tijdens een spannende tweestrijd. Uiteindelijk werd de genadeslag
gegeven aan het verliezende team tijdens een vermoeiende maar zeer competitieve finale in honkbal.

Om de laatste avond van het kamp te openen, stond er een gezellig kampvuur op ons te wachten. Echter was dit niet
het einde van de avond voor onze leden. Ze konden zich nog verheugen op een stevige dropping waarbij ze
verschillende tochttechnieken moesten gebruiken. Nadat iedereen weer goed en wel terug was, konden we met z'n
allen ons bedje inkruipen voor de laatste nacht op kamp.

Het was een weekend vol avontuur, uitdaging en plezier die niemand snel zal vergeten!

ACTIVITEIT 27 APRIL

HET VUILSTE SPEL ooit!
Met een grote modderpoel als middelpunt, stonden er verschillende uitdagende spellen op het programma. Onze
leiding moedigde de leden aan: hoe viezer, hoe beter! En dat lieten ze zich geen twee keer zeggen.

Het was een dag vol modderpret en lachen. ledereen ging helemaal op in het spel en er was geen enkel schoon
gezicht meer te bekennen.






80S — 1/

Het is zover, we trekken er voor het laatste maal dit
jaar op uit. We gingen richting het bos in d’Hoppe
waar we als eerste deze leuke groepsfoto maakten.
Daarna verdeelden we ons in 4 teams. We gingen
namelijk vlaggenroof spelen. Een spel waarbij je zo
snel mogelijk de vlag van het andere team probeert te
stelen zonder getikt te worden. Ook de leiding speelde
mee en uiteindelijk was het de groep van leider Brice
die het eerste spelletie won. De roodkapjes en
leeuwtjes speelden nog enkele kringspelletjes
waaronder tiktakboem. De pagadders en jongknapen
gingen op ontdekking naar de beek, al bleek die beek
toch verder te liggen dan gedacht : ))/ Na ons
avontuur hadden we wel een 4 uurtje verdiend. We
namen afscheid want de volgende keer dat we elkaar
zien zal op zomerkamp zijn.

80S + 1/

De laatste activiteit van het jaar is er jammer
genoeg aangekomen... Tijd voor nog een laatste
namiddag plezier in het bos! De oudste leden zijn
begonnen met het spel tussen 4 bomen waarbij ze
zich achter bomen moesten verstoppen om niet
geraakt te worden. Daarna hebben we een
amusant spel gespeeld die de oudste leden hebben
geleerd op Basj. De leden mochten eens leiding
spelen en het spel mtleggen aan de leiding :). Om




Bedanking spaghettifestijn

Op zaterdag 23 maart ging zoals elk jaar ons spaghettifestijn door in SAB. We zagen heel wat bekende gezichten van
leden, leiding, oud-leiding, vrienden en sympathisanten passeren.

We willen graag een aantal mensen bedanken die ervoor zorgden dat het opnieuw een geslaagde editie was. Bovenal
bedankt aan alle leiding, VZW en oud-leiding die zijn steentje bijgedragen heeft tijdens de voorbereidingen en de dag
zelf. Bedankt aan ‘t Schotelken voor de heerlijke spaghettisaus en de lekkere breugelborden. Bedankt aan alle
sponsors voor de bijdrage en de mooie tombolaprijzen. En last but not least, bedankt aan alle eters die hun buikjes
kwamen rond eten en er samen met ons een gezellige avond van maakten. Tot volgend jaar!

't Schotelken

DELICATESSENZAAK
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B5AS]

Hoe was Basj? Goh, waar moeten we beginnen? We zullen maar beginnen bij het begin, zo kan iedereen volgen. Het
begint allemaal op een warme ochtend aan het station van Oudenaarde. Wachtend op de trein om naar Dendermonde
te vertrekken.

De treinrit verliep vlot, snel overstappen in Gent St-Pieters. Nog een klein beetje de trein op stelten zetten voor we
afstappen in Dendermonde. Goed ontvangen aan het station van Dendermonde door de werkgroep van Basj, zij
stuurden ons verder naar de site waar Basj 2024 plaatsvond. Snel naar daar wandelen op KSA-tempo, snel nog even
stoppen aan het kinderspeeltuintjie om ons te amuseren. Na een korte wandeling komen we aan op de Bas;j
kampeerplaats. Na een warm welkom werden we direct doorverwezen naar ons compartiment waar we al snel onze
tent uitgooiden. Even niksen en wachten tot alle KSA’s toegekomen zijn om te lunchen en dan kan het Basj avontuur
echt van start gaan.

De eerste activiteit op de planning zijn de watergames. Het eerste deel van de watergames was 10-bal op het water
in een kajak, of dat was toch het plan. Uiteindelijk is er van 10-bal niet veel in huis van gekomen, maar het was wel
mega leuk. Volgende discipline bij de watergames, Slip and Slide! Slieren op een doek met zeep en hopen dat er geen
gewonden vallen, dat is alles wat Slip and Slide inhoud. Een simpel concept maar zorgt voor grappige momenten. De
avond, ze valt sneller dan gedacht. Tijd om te eten dus! Het avondmaal bestond uit twee delen, het eerste maal waren
Nachos a la Basj, gevolgd door worst met appelmoes en patatten beter gekend als WAP. ledereen voldaan? Het zal
wel zijn! Dan mogen we ons nu klaar maken voor het hoogtepunt van de avond... Raad jij al wat het zou kunnen zijn?
Het zal wel zijn, FIESTA!!

Volgende ochtend kruipt iedereen op het gemakske uit hun tentje om zich klaar te maken voor het ontbijt. En wat een
uitgebreid, impressionant ontbijt was me dat! Spek met eieren, pannenkoeken waarmee je een boer van zijn paard
kunt slaan, suikerbrood, chocoladebrood en rozijnenbrood. Kort samengevat, het ontbijt was super-de-luxe! Na ons
rond te fretten aan de ontbijttafel (letterlijk) was het helaas al tijd om langzaamaan op te ruimen, waarom passeren
de leuke dingen in het leven toch altijd zo snel? Wij vonden Basj zodanig goed dat we besloten als laatste weg te gaan.
Voordat we weggaan moeten we natuurlijk eerst nog een beetje de onnozelaar uit hangen want dat hoort bij een
KSA’er zijn! Maar nu is het wel echt tijd om terug te keren naar station Dendermonde om huiswaarts te vertrekken :'(.
Bij het naar huis keren was het al iets rustiger op de trein, ik vraag mij af hoe dat zou komen...

Dus om even terug te keren op de vraag, “Hoe was Basj?”In één woord... GEWELDIG!
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/OMERKAMP

Zoals elk jaar gaan wij dit jaar opnieuw op zomerkamp! Dit jaar gaan wij naar Poperinge, gelegen in West-Vlaanderen.
We logeren bij zuivelhoeve De Keibol. De -12 (RKL, PAG en JKN) gaan op kamp van maandag 15 juli tot en met zondag
21 juli. De +12 (KNP en JHN) gaan op kamp van vrijdag 12 juli t.e.m. zondag 21 juli. Om het kamp goed af te sluiten
eindigen we met een heerlijke bbq.

INSCHRIJVEN

Als jullie meteen overtuigd zijn en niet meer kunnen wachten, kunnen jullie zich alvast inschrijven. Inschrijven kan van
woensdag 8 mei tot en met zondag 30 juni. Jullie vinden het inschrijvingsformulier terug op onze website via deze
link: https://www.ksabrakel.be/agenda/zomerkamp/, en jullie zullen de inschrijvingslink binnenkort ook ontvangen
via mail.

KOSTPRIJS
De -12 betaalt 130 euro per kind. De +12 betaalt 150 euro per kind. Vanaf het tweede kind betaal je 10 euro minder.

Indien er graag een vriendje of vriendinnetje meegaat op kamp, die niet in de KSA zit, en dus niet is ingeschreven voor
het afgelopen werkjaar, betaal je 10 euro extra.

BAGAGE

Op dinsdag 9 juli brengen jullie jullie valies naar het KSA-lokaal. De JKN brengen op dat moment ook hun fiets en helm
mee, die op de camion gaat. Zonder helm kan je jammer genoeg niet vertrekken! Jullie zijn welkom tussen 17u en
19u. Wij vragen jullie zo compact mogelijk in te pakken, en dus één valies mee te nemen. Bij de -12 vragen wij dat de
ouders de valies naamtekenen en eens overlopen met het kind, zodat hij/zij alles weet zitten, of desnoods alles in te
pakken per dag of te werken met symbooltjes ivm het weer.

Na afloop van het kamp, op zondag 21 juli, nemen jullie zelf de bagage terug mee naar huis. Om de camion
eenvoudiger te kunnen vullen vragen we, indien mogelijk, ook de fietsen terug mee te nemen. Kunnen jullie de fiets
toch niet zelf vervoeren, dan nemen we deze opnieuw mee met de camion naar Brakel en kunnen jullie deze maandag
22 juli, vanaf 13u ophalen aan het lokaal.

VERTREK

De +12 (KNP en JHN) spreken vrijdag 12 juli om 8u af aan het KSA-lokaal, Driehoekstraat 80a. De oudste leden
vertrekken op kamp met de fiets. Jullie fiets en helm gaan dus niet op de camion. Indien je geen helm draagt tijdens
het fietsen, kan je jammer genoeg niet mee vertrekken! Vergeet zeker jullie trekrugzak niet met jullie lunchpakket en
voldoende water, en eventueel een tussendoortje voor de eerste dag. Vergeet ook zeker jullie matje en slaapzak,
gamel, bestek, keukenhanddoek en vers ondergoed niet aangezien we niet rechtstreeks naar de kampplaats gaan
Smeer jullie alvast eens in bij goed weer bij vertrek!

De -12 (RKL, PAG en JKN) vertrekt maandag 15 juli op kamp. Jullie worden om 8u aan de achterkant van het station
in Zottegem, Broeder Mareslaan verwacht. Vergeet zeker jullie dagrugzak niet met jullie lunchpakket en water, en
eventueel een tussendoortje voor de eerste dag. Bij goed weer vragen wij om de kids thuis al eens in te smeren en
een petje of hoedje mee te geven bij vertrek.

BEZOEKDAG - BBQ

Op zondag 21 juli worden alle leden opgehaald door hun ouders. Jullie zijn welkom vanaf 11u voor een heerlijke BBQ
op ons kampterrein. Omdat wij na de BBQ nog een gezamenlijk moment voorzien voor de laatste vierkantsformatie,
het toneeltje, de kampdans en de bedanking, vragen we jullie om er rekening mee te houden dat het einde voorzien
wordt rond 15u. Moet jullie kind toch al vroeger door? Laat ons dan zeker op voorhand iets weten zodat we op de
hoogte zijn.
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https://www.ksabrakel.be/agenda/zomerkamp/

Jullie kunnen jullie kaartjes voor de BBQ aankopen via het inschrijvingsformulier! Een kaartje voor een kind kost 10
euro, voor een volwassene betaal je 16 euro. Vrienden en familie zijn ook steeds welkom! De leden die meegaan op
kamp moeten uiteraard niet betalen voor de BBQ.

IHELPENDE HANDEN GEZOCHT OP DE BEZOEKDAG!

Vorig jaar namen Christ en Sabine voor de laatste maal de BBQ onder hun vleugels. Wij zijn dus op zoek naar
gloednieuwe, helpende handen. Kent uiemand of bent u zelf geinteresseerd in dit voorstel, of stelt u graag nog enkele
vragen om uzelf te overtuigen? Geef ons dan een seintje via volgend mailadres: kamp@ksabrakel.be. We heten jullie
graag van harte welkom!

POST

Als wij op kamp gaan, ontvangen wij graag briefjes van familie en vrienden! Wel vragen wij om geen pakketjes op te
sturen.

Hier vinden jullie het adres van ons kampterrein.
KSA Brakel
<naam van het kind>

Jagerstraat 12
8970 Poperinge

WAT NEEM IK MEE OP KAMP?

Wat? Zit dit in mijn
valies?

Uniform - duidelijk naamtekenen!!

Speelkledij

Een warme pull

Een lange broek

VOLDOENDE kousen

VOLDOENDE ondergoed

Regenkledij - houd het weer vooraf in de gaten

Twee paar schoenen

Slaapkledij
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Deftige slaapzak

Deftige eenpersoons-luchtmatras

Zwemgerief (+ duikbril) - aansluitende zwemshort

Handdoeken

Toiletgerief (kam, tandenborstel, tandpasta, deo, ...)

Wasgerief: (wegwerp)washandijes, zeep, douchegel, ...

Petje!

Zonnecreme - genaamtekend!

Waterpistool

Verkleedkledij

Drinkfles - genaamtekend!

Rugzakje voor op dagtocht (bij vertrek)

Fluovestje

Fiets en helm (+12)

Een beetje zakgeld (voor postzegels, postkaarten, ...)

Lijst met adressen

Identiteitskaart / kids-id

Eventuele medicatie - in bewaring geven aan de leiding bij vertrek,
vermelden op medische fiche
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WAT NEMEN DE KNAPEN EN JONGHERNIEUWERS (+12) NOG MEE?

Wat? Zit dit in mijn valies?

Gamel - genaamtekend!

Vork, mes en lepel

Drinkbeker

Keukenhanddoek

Fiets en helm - verplicht!! (bij vertrek - niet op de camion!)

Trekzak

Slaapmatje

WAT NEEM IKNIET MEE OP KAMP?

- GSM-toestel en lader of powerbank (KNP en JHN mogen wel: deze wordt in bewaring bij de leiding gegeven)
- iPod, mp3-speler, TV-toestel...

- Allerlei andere elektronische apparaten

- Allerlei dure spullen

- Snoepgoed (alle zoetigheden worden afgenomen om beestjes in de slaaptenten te vermijden)

- Papa, mama, mémé, pépé, den hond

VRAGEN

Als jullie nog prangende vragen of twijfels hebben, kunnen jullie de kampleiders altijd bereiken door een mailtje te
sturen naar kamp@ksabrakel.be of door te bellen naar : Nona (0468 30 21 40) of Nando (0477 19 18 66). Houd er
rekening mee dat de leiding nog werkt en/of studeert en daardoor het best bereikbaar is naar de avond toe. Nemen
we niet meteen op? Laat dan gerust een berichtje achter.
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Tekening/spel
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INtormatie unmftorm

Wij willen iedereen bedanken om de uniform-verkoop dit jaar zo vlot te laten verlopen! Wij hopen dat iedereen nog
lang zal kunnen genieten van zijn prachtige blauw-oranje uniform!

Gaat jouw kind mee op zomerkamp en heeft het geen sjaaltje? Stuur dan nog snel een mailtje naar
uniform@ksabrakel.be.

Agenda

Wanneer? Extra
Dinsdag 9 juli (17u tot 19u) Bagage op camion
Vrijdag 12 juli t.e.m. zondag 21 juli Zomerkamp +12
Maandag 15 juli t.e.m. zondag 21 juli Zomerkamp -12
Zondag 21 juli, vanaf 11u tot 15u Bezoekdag BBQ

! Indien je vroeger naar huis moet, gelieve dit te vermelden op het inschrijvingsformulier !
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Contactinformatie:

KSA Sint-Paulus Brakel
Leen Boullard
Driehoekstraat 80 A
9660 Brakel

Tel. 0486 04 56 08

e-post: bondsleiding@ksabrakel.be
Webstek: www.ksabrakel.be
Rekeningnummer: BEO7 7995 1941 2366
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